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Luisteren 
 

Dit schilderij heeft als thema “luisteren”. 
De afgelopen maanden heb ik zelf ervaren hoe het is als iemand “echt” naar 
me luistert. 
Op dat moment stel je je open naar elkaar en ontstaat er een verbinding.  
Die verbinding  voelt vertrouwd, veilig en helend. 
Dit schilderij is “luisterend” geschilderd, ik heb geprobeerd om de vorm te 
volgen die zich aandiende. En ik heb deze keer bewust gekozen om geen 
symbolische afbeelding van het thema te schilderen. 
Dat was best lastig, want mijn eigen waardeoordeel wilde er steeds tussen 
komen: wat betekent het, is het mooi, voegt het iets toe, wanneer is het 
klaar ? et cetera. 
 
Ik heb zelf een paramedisch achtergrond en moest denken aan het 
neurologisch systeem van synapsen. Synapsen zijn prikkel doorgevers. 
Wij zijn neurologisch gezien één groot doorgeef en ontvangstation. 
Als we onze opvattingen en overtuigingen ter zijde zetten, kunnen we dit 
van nature. 
 
Ik heb daar wel een rustige piano muziek bij gevonden: 
Giorni Dispari    van Ludovico Einaudi , in de versie Jacob’s piano. 
Dat vond ik mooi en ingetogen. 
 
 
 
 
 
 


